
 

De huidige tijd van de bewustzijnsziel en hoe de Apocalypse ons kan helpen.  

Een introductie en een cursus over beelden uit de Apocalypse waarmee we de actualiteit beter kunnen 
begrijpen en de geestelijke weg beter kunnen vinden.  

 

 

In de krant komen we regelmatig uitspraken tegen dat we in apocalyptische tijden leven. 
Uitspraken die zich baseren op het laatste boek uit de bijbel, de Apocalypse. Daarbij wordt 
meestal de nadruk gelegd op de ondergang van de wereld, terwijl we ook kunnen denken in de 
richting van ontwikkeling en opgang. Iemand die hier veel over gesproken en geschreven heeft is 
Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.  Daaruit blijkt dat de beelden die in de 
Apocalypse voorkomen juist voor onze tijd veel zeggingskracht hebben.                                                                                                                   
In de In de Apocalypse schrijft Johannes zeven brieven aan de engelen van zeven gemeenten. 
Deze zeven gemeenten zijn uiterlijke reflecties van de innerlijke weg die we als mens kunnen 
gaan. Onze huidige tijd is onderdeel van de vijfde cultuurperiode, de zogenaamde Sardesperiode 
(1500-3600), een periode waarin de bewustzijnsziel (het zelfbewustzijn) ontwikkeld wordt. In 
deze periode wordt Michaël tijdgeest (1879), is het einde van het Kali Yuga (1899), kan Christus 
verschijnen in de etherische wereld (1933) en verhevigt de werking van het kwaad (3x666=1998). 
De strijd om het ik van de mens is begonnen. De mens is in de mogelijkheid door Christus in zijn 
ik op te nemen om zijn ziel om te vormen tot het manas (geestzelf), een deel van het hogere zelf. 
Dat vraagt van de mens de keuze voor de geest. Dat uit zich onder andere in een levend denken, 
het spreken van waarheid (over de geest), de aarde lief hebben, het inleven in andere mensen, 
verantwoording nemen, zin in het leven zoeken, vertrouwen  hebben in de werkzaamheid van 
Christus.  

 

 

 

 

https://www.project-apocalypse.nl/


 

Introductie op 25 maart van 19.00 – 22.00 uur, inloop 18.45 

 

 

 

Onze vijfde cultuurperiode (Sardestijd): de strijd om het ik 

Thema’s: De zevenheid in de Apocalypse, de vijfde cultuurperiode (Sardes) als tijd waarin wij 
leven, kenmerken van de cultuurperiode van de bewustzijnsziel, de opgave die we gesteld 
krijgen, het witte kleed, de werkzaamheid van het boze.  

Deze introductie wordt gegeven door Kees Zoeteman en Astrid van Zon. In deze introductie 
werken wij o.a. met oefeningen, meditatie en kunst, waardoor de inhoud van de  Apocalypse 
meer beleefbaar wordt. 

Plaats:    KDC Heimdal , Sterrenlaan 14, 5631KA Eindhoven                                                                                                           

 

U kunt zich aanmelden voor deze introductie bij Astrid van Zon via a.vanzon7@gmail.com      

De kosten voor deze middag bedragen €20,-  U kunt dit bedrag overmaken op reknr.   

NL87 ABNA 0558 7471 24   t.a.v. A van Zon o.v.v. ‘Introductie apo’ of het bedrag ter plekke 
betalen. Mocht dit bedrag een probleem vormen dan kan daarover worden overlegd.  
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Beelden uit de Apocalypse en innerlijke kwaliteiten die we kunnen 
ontwikkelen 

Een cursus van vijf middagen onder leiding van Kees Zoeteman en Astrid van Zon over vijf 
beelden uit de Apocalypse die bij kunnen dragen aan inzicht en duiding van onze tijd en ons 
kunnen bemoedigen om de problemen van onze tijd onder ogen te zien.                                                                                                          
Naast het lezen van de betreffende tekst in de Apocalypse en het duiden van de tekst vanuit 
verschillende bronnen, werken we ook met oefeningen, meditatie en kunstzinnige verwerking, 
waardoor de Apocalypse  beleefbaar wordt. Zie ook: www.project-apocalypse.nl en het ook het 
recente boek ‘Apocalypse, voorbij het ondergangsdenken (Adventum)’  

  

Te behandelen thema’s: 

1. De mensenzoon 
2. De engel met een voet op de aarde en een voet op de zee 
3. De hemelse jonkvrouw 
4. Michaël en de draak; en het beest uit de zee en het beest uit de aarde 
5. Het Lam  

Data: 11 en 18 april, 9 en 23 mei, 6 juni  van 14.00 tot 17.00 uur, inloop  13.45 

Plaats: KDC Heimdal , Sterrenlaan 14, 5631KA Eindhoven                                                                                                          

U kunt zich opgeven voor deze cursus bij Astrid van Zon, a.vanzon7@gmail.com                                                                       
De kosten voor deze cursus bedragen  €150, -, inclusief hand-outs en kunstafbeeldingen. U kunt 
dit bedrag overmaken naar bankreknr: NL87 ABNA 0558 7471 24 t.a.v. A. van Zon o.v.v. ‘Cursus 
apo Eindhoven’. Mocht het bedrag voor de cursus een probleem vormen dan kan daarover 
worden overlegd.  
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