
Lezing op 29 november 2023


De adventtijd nadert, de tijd van verstilling en bezinning is nabij


Inspirerend is het om in een tijd van bezinning meer te weten over de jonge Maria, de 
moeder van Jezus de Nazarener. Zij was degene die het Licht en de onvoorwaardelijke Liefde 
in haar schoot kon dragen. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en het 
gedachtegoed van de vrije scholen, spreekt echter ook over een andere, oudere Maria. Zij is 
de moeder van nog zes andere kinderen naast deze Jezus, onder wie Jacobus, Maria Salome 
en Maria Jacoba. Hoe is dit te rijmen? 


Twee Jezuskinderen?


Dit lijkt verwarrend, maar niet als je weet dat er twee 
Jezuskinderen waren: de Jezus uit het priestergeslacht van koning 
David (Jezus de Nazarener, beschreven in het Lukas-evangelie) en 
de Jezus uit de koningslinie van het Huis van koning David 
(beschreven in het Mattheus evangelie). Daarom kent de vrije 
school ook een apart kerstspel en een apart driekoningenspel. Elk 
spel gaat over een andere Jezus. Elke Maria vertegenwoordigt een 
andere stroming in de mensheidsgeschiedenis: die van de weg 
van de innerlijk wijsheid (de jonge Maria) en die van de weg van 

de aardse wijsheid (de oudere Maria).


Over beide Maria’s gaat deze lezing en ook over het grote belang van de vrouw en het 
vrouwelijke in het algemeen. Het is nu tijd om de balans tussen mannelijk en vrouwelijk te 
herstellen op alle gebieden! 


De vrouw in ere hersteld


Als voorbeeld van onderdrukking van de vrouw in de religie en in het algemeen, zal Danielle 
ook de rol van Maria Magdalena kort belichten. Ze beschrijft wie deze vrouw werkelijk was. 
Het eerherstel van Maria Magdalena is enorm belangrijk voor het beeld dat we van de vrouw 
- in algemene zin - hebben. Deze vrouw was immers de evenknie van Jezus. In de Nag 
Hammadi Geschriften wordt zij zelfs ‘Sophia’ genoemd, de kosmische en aardse wijsheid. Zij 
was vrijwel zeker ook de wettige vrouw van Jezus. 


Dr. Danielle van Dijk (1953) geeft lezingen over esoterie en antroposofie, heeft een eigen meditatiewerkplaats 
en schreef boeken over het Christusbewustzijn, het Keltisch christendom en Maria Magdalena. Ze 
heeft meer dan 40 jaar Nederlands en filosofie gegeven op de Stichtse Vrije School in Zeist (VO), waar 
ze ook veertien jaar in de schoolleiding heeft gezeten. 


In de pauze van 29 november zijn enkele van haar boeken te koop. 


Op 3 februari 2024 organiseert ze een grote conferentie over sterke vrouwen uit de 
geschiedenis en het heden: welkom! 


Op 23 maart 2024 is er een bijzondere paasviering, waarbij de Opstanding van Jezus in het 
Lichtlichaam en de rol van Maria Magdalena hierbij centraal staan. Zie haar site. 
www.danielle-vandijk.nl

http://www.danielle-vandijk.nl

