
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Studiedag Orgaantransplantatie  
Eindhoven, Zaterdag 30 september 2023 

 
Wat betekent het om te leven met een getransplanteerde lever? 
In haar boek ‘aan de rand van het leven’ (2022, uitg. van Warven) 
schreef Babs Willemse over haar eigen ervaring van 35 jaar omgaan 
met de lever van een ander mens in je lichaam. Naar aanleiding van 
haar ervaringen organiseren wij deze studiedag. Om je te kunnen 
verhouden tot de vragen die bij transplantatie en donatie komen 
kijken is het een hulp om te verdiepen in wat zo’n orgaan eigenlijk 
is. Vandaag kijken wij naar de lever.   
 

Programma:  
• 8.30 uur Mensenwijdingsdienst in de Michaelkerk in Veldhoven (Dorpstraat 

122 . Vanuit deze kerk is het met de auto 15 minuten naar het Mimosaplein 
waar de studiedag zal plaatsvinden)  

• 10.00 uur- 13.00 uur: Lezingen door Sander de Steur en Wieger Veerman. 
Sander de Steur,  antroposofisch huisarts in ruste, spreekt over de anatomie 
en de fysiologie van de lever. Daarbij stelt hij de vraag naar de vrijheid van 
de mensen in de keuze voor transplantatie. Euritmietherapeut Wieger 
Veerman gaat met ons oefenen om de lever te leren kennen, waar te nemen 
en euritmisch aan te spreken. Zijn inhoudelijke vraag is: Hoe ziet de 
verbinding tussen onze organen en de kosmos er uit?  

• 14.00- 15.15 u werk- en gespreksgroepen met o.a. Sander de Steur, Wieger 
Veerman, Martine Meursing (Euritmie) en Marie-Hélène van Tol 
(Geestelijke)  

• 15.30-16.00 uur afsluiting  met een plenair gesprek.  
 

Vrije School de Regenboog, Mimosaplein 1 
5643CJ Eindhoven  
kosten inclusief lunch: 15 euro 
aanmelden en informatie: 
michael.conferentie.eindhoven@gmail.com 
 
Deze dag wordt georganisseerd door de 
Christengemeenschap, gemeente Eindhoven als haar 
Michaelsconferentie 


